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Zaterdag 3 augustus 2013  
 
 
Om 11 uur arriveer ik bij camping De Bregman in Schoorl. 
 
De tent van Tendens staat al overeind en de caravan lonkt! Nou ja het ouwetje lonkt! 
 
De mannen hebben hun best gedaan,  
 
het is een mooie plek en het weer om te kamperen is geweldig. 
 
Na alles een plekje gegeven te hebben is het wachten op de gezinnen. 
 
Mirjam en dochtertje Alicia ariveren het eerst,  
 
ze verblijven in het zomerhuisje iets verder op 
 
 en komen gelijk kennismaken en iets drinken, 
 
 dan is het wachten op de andere gezinnen . 
 
De fam. Koopmans en de fam.de Keijzer maken we s, avonds pas kennis mee. 
 
Zij hebben eerst alles in orde gemaakt, fam. Koopmans heeft de caravan op de plek gezet 
 
en de fam de Keijzer heeft de tent geplaatst. 
 
We spreken af dat we morgen het programma bespreken en gaan lekker slapen. 
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Zondag 4 augustus 
 
Heerlijk om wakker te worden in een stralend zonnetje, het wordt warm vandaag. 
 
Mark Koopmans en Vera de Keijzer gaan met hun families naar het strand. 
 
Mirjam heeft een fiets gehuurd met een stoeltje achterop voor Alicia. 
 
Ik dus ook maar een fiets gehuurd en ja hoor wij gaan een heerlijke fietstocht maken  
 
door de Schoorlse duinen, wat is het daar mooi en ook behoorlijk druk, 
 
erg gezellig, we maken een stop midden in de duinen waar een picknick tafel staat  
 
en genieten van de meegebrachte broodjes en limonade. 
 
Alicia beklimt een duin en rollebolt naar beneden, prachtig vind ze dat. 
 
Ze is onvermoeibaar  hierin, iedere keer weer naar boven en hup weer naar beneden. 
 
Dan de fietstocht terug en we verdwalen een klein beetje, een aardige kelner  wijst ons  
 
de weg en ja hoor daar is camping de Bregman. 
 
Moe maar voldaan ploffen we neer op de stoel, Mirjam gaat nog wat kokkerellen 
 
en dan stopt ze Alicia lekker in bed. Het was een fijne dag. 
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Maandag 5 augustus 
 
Vroeg sta ik op, eerst boodschappen doen in het dorp en tot mijn verbazing  
 
zie ik bij de winkels ook Mirjam en Alicia ,ze zijn ook vroeg boodschappen gaan doen 
 
samen fietsen we terug, we gaan vandaag op stap naar sprookjes wonderland  
 
in Enkhuizen. 
 
Half 11 stappen we in de auto, een uurtje rijden ,de tom tom wijst ons de weg 
 
en ja hoor daar doemt het kasteel op voor ons neus, kaartjes kopen en dan naar binnen. 
 
Het is echt een sprookje, mooi aanlegt is het park. 
 
We beginnen met een auto rit Alicia mag sturen prachtig vind ze dat, 
 
dan op een paartje een rit maken samen met mama en zwaaien naar Els  
 
die aan de kant staat. 
 
Dan wandelen we het sprookjes bos in waar we onze ogen uitkijken. 
 
Alle sprookjes zijn er . 
 
Na wat drinken en een lunch gaan we een rondrit maken in een trein  
 
en Alicia mag ook nog dobberen ineen bootje, ze vind het allemaal prachtig 
 
Mirjam en ik genieten mee ,we gaan daarna naar een voorstelling in het theater 
 
het verhaal gaat over een prinses. 
 
Om3 uur hebben we alles bekeken en beklommen dus op naar de camping 
 
Alicia zit de hel weg terug te zingen achter in en Mirjam valt naast mij in slaap. 
 
Moe maar een hele leuke dag. 
 
Na het eten komen Mark en Vera spelletjes spelen, dat gaat goed  totdat er een  
 
hevig onweer losbarst, iedereen snel naar zijn eigen plek, is toch al bijna donker. 
 
Morgen weer een dag! 
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Dinsdag 6 augustus 
 
Na het onweer van gisteren avond is het weer een mooie dag aan het worden 
 
wel iets frisser maar dat is wel prettig 
 
Mark en Vera zijn s,middags bij mij, de ouders gaan fietsen. 

 
Wij gaan naar de speeltuin, dansen dat kan daar met een of andere dansplaat.  
 
 
Mirjam en Alicia komen ook, Vera vind het prachtig en Mark doet zijn best pfff pfff. 
 
We moesten wel erg lachen Mark is zo lang en zat af en toe met zijn benen in de knoop 
 
Daarna alweer etenstijd. 
 
S,avonds is er braderie in Schoorl,Vera Mirjam en Alicia gaan mee we gaan op de fiets  
 
het is gezellig en druk in het dorp, allemaal kopen we iets ,dan terug op de fiets naar  
 
de camping en iedereen is moe,het is nog lang een mooie avond om buiten te zitten 
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Woensdag 7 augustus 
 
Vroeg op, om half10 vertrekken we richting 
Enkhuizen 
 
We gaan vandaag een rondrit maken met Mark en Vera  en zus Saskia. 
 
Mark is er helemaal klaar voor  treinen vind hij geweldig. 
 
We starten met de boot in Enkhuizen, het weer  is onstuimig er is dus flink wat golfslag, 
 
we zien zeilboten door het water klieven en hoog boven de golven uitkomen 
 
zodat we de bodem bijna kunnen zien.De boottocht duurt anderhalf uur dan aan wal  
 
in Medenblik en wachten op de stoomtram. 
 
Advies van de machinist om mee te rijden met een oude bus naar het stoommuseum 
 
anders moeten we een uur op de stoomtram wachten. 
 
Dus stappen we in de bus  en willen we bij het stoommuseum lekker onze lunch 
 
gebruiken maar het is inmiddels gaan regenen ,wij naar binnen dan zien we tot onze  
 
schrik dat het uur alweer bijna om is en dat de bus ons terug moot brengen naar  
 
de stoomtram ,doordat er een brug openstaat halen we het op het nippertje. 
 
Hup wij stappen op op de tram en ja hoor   TUUT TUUT TUUT we vertrekken. 
 
Mark en Vera vinden het prachtig we rijden naar Hoorn, onderweg wordt er veel gezwaaid  
 
naar alle voorbij trekkende mensen. 
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( vervolg woensdag 7 augustus) 
Bij elke spoorweg overgang staan er file,s omdat het treintje met en slakkengang 
 
voorbij gaat, deze rit duurt trouwens ook een uur , 
 
onderweg krijgen we veel uitleg door de meedewerkende vrijwilligers. 
 
Zij zijn allemaal verkleed naar voorbeeld rond 1900 , erg leuk. 
 
De kleintjes mogen zich verkleden in Ot enSien kleding. 
 
Vera is er net te groot voor dat vind ze jammer, ze wilde zich best verkleden. 
 
Dan is station Hoorn inzicht en ja hoor een harde TUUT en dan stoppen we. 
 
Dan moeten we nog terug zien te komen in Enkhuizen 
 
daar staat de auto tenslotte. 
 
Kaartjes gekocht voor de gewone sneltrein van nu en ja hoor het laatste stuk 
 
 van de rondrit gaat een stuk sneller, wat een groot verschil. 
 
Inmiddels plenst het behoorlijk maar wij zitten droog en warm. 
 
Station Enkhuizen, snel de auto in en hup terug naar Schoorl, 
 
half 6 zijn we terug bij de camping. 
 
S,avonds is het lichtjes avond in Bergen, de families gaan daar nog naar toe 
 
op de fiets maar het regent alweer  
 
Volgende week is het nog een keer dan zijn we van plan om ook te gaan, 
 
het was een gezellige dag. 
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Donderdag 8 augustus 
 
Vandaag is er een historische dag in Schagen. 
 
Met Alicia en Mirjam ga ik er naar toe,de markt is gezellig,heel veel mensen 
 
in klederdracht en het weer is mooi,wij lunchen in Schagen en dan weer huiswaarts 
 
naar de camping, Alicia is moe en valt in slaap in de auto. 
 
S, avond is er nog een kunstmarkt in Bergen maar de animo om daar naar toe 
 
te gaan is er niet dus ga ik alleen. 
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Vrijdag 9 augustus 
 
s,Morgens om kwart voor negen staan Alicia en Mirjam klaar om naar Alkmaar 
 
te gaan naar de kaasmarkt [alweer een markt] de andere families gaan zelf. 
 
Het is een drukte van belang maar het is weer lekker weer ,we boffen van de week. 
 
We staan een half uurtje naar de kaasdragers te kijken en dan IS alicia het zat 
 
tussen al die mensen, we gaan op zoek naar een gezellig terrasje voordat 
 
de hele drukte opgang komt en vinden een leuk plekje aan het water, dan op de terugweg 
 
een stuk door het centrum van Alkmaar gelopen wat inkopen gedaan 
 
en dan weer terug naar de camping. 
 
Mirjam gaat haar huisje poetsen want morgen gaan zij alweer naar huis, 
 
vanavond is het pannenkoeken festijn bij mij ,ik ga bakken en ze komen allemaal eten. 
 

Dus aan de slag, Mark lust er wel 10 zegt hij, nou het resultaat was 5stuks. 
 
De anderen hebben ook lekker gegeten en Mark zorgde voor de verlichting in de tent 
 
gezellig hoor hij kan dat heel goed, de ouders zijn lekker in Schoorl uit eten geweest 
 
en komen na afloop nog een kopje koffie drinken. 
 
Dan is iedereen moe en is het bedtijd, Saskia [zusje van Mark] komt nog even kletsen. 
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Zaterdag 10 augustus. 
 
Vanmorgen gaan Mirjam en Alicia naar huis ,het huisje is netjes opgepoetst 
 
en de bedden afgehaald. 
 
Dan is het wachten op vervoer ,zij worden opgehaald door iemand van de zorg 
 
om half 11 zwaai ik ze uit tot ziens. 
 
Het nieuwe gezinnetje komt vanmiddag, zij gaan ook in het zomerhuisje logeren. 
 
Eerst even boodschappen doen en dan ga ik kennis maken met Joey en Nicolet. 
 
Zij komen ons team versterken. 
 
Joey is 15 jaar ,even een praatje gemaakt en wat afspraken gemaakt 
 
s,Avonds nog en spelletje gedaan en dan is het weer bedtijd. 
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Zondag 11augustus  
 
s Morgens eerst met Joey en Nicolet naar het dorp geweest om ze een beetje wegwijs 
 

 
te maken. Daarna gaan we naar het zeeaquarium in Bergen,de families gaan op de fiets  
 
en Joey gaat met mij mee ,hij heeft nog geen fiets. 
 
Heel interessant om dat allemaal te bekijken, je mocht zelfs de roggen aaien. 
 
Vera wil heel graag met haar voeten tussen de zwemmende visjes zitten, 
 

 
 
zus Saskia wil ook heel graag maar ineens had zij een wondje aan haar been [bloed] 
 
en helaas mocht zij niet tussen de visjes, jammer zij wilde het zo graag. 
 
Toen ben ik maar in haar plaats gegaan samen met Vera, kriebel kriebel kriebel, 
 
Zo voelt dat, Vera vond het heel spannend, toen haar moeder er bij kwam zitten 
 
met 1 voet in het bad erbij ,ging het iets beter met Vera en zo vliegt de middag voorbij. 
 
Iedereen gaat naar huis om te eten en dan willen de jongens nog op het springkussen. 
 
Dolle pret, dan wordt de camping nog even onveilig gemaakt meteen partijtje voetbal 
 
even wat drinken en dan alweer bedtijd. 
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Maandag 12 augustus. 
 
Vroeg op pad vandaag,eerst boodschappen doen en dan om 10 uur vertrekken naar  
 
het zuiderzee museum. De families van Mark en Vera gaan allemaal mee, 
 
we stoppen de auto,s vol en gaan op pad, een uurtje rijden  maar we hebben er zin in. 
 
De auto,s geparkeerd en met een speciale boot varen we naar het zuiderzeeuseum. 
 
De zee is niet zo wild als verleden week dus is het een prettig boottochtje. 
 
Niemand van ons was al eens eerder in het museum geweest dus een frisse start. 
 
Het weer werkt mee ,20 graden, mooi om iets met cultuur te doen. 
 
We zijn denk ik wel in alle huisjes geweest, bij het ene huisje is alles nog intact  
 
met de inrichting en sommige zijn bijna leeg. 
 
De smid is aan het werk en de bezemmaker ook, de mini snoepwinkel is in trek, 
 
daar zijn allerlei oude soorten snoepjes te koop en dat doen we dan ook [kopen]. 
 
De kerk wordt bekeken en de zeilmaker maakt gelijk even mijn tas,die natuurlijk veel te  
 
zwaar was ingepakt, hij zegt ,kom maar hoor hoe wil je het hebben? 
 

Vera krijgt van de voddenboer een petje voor Jip dat is haar knuffel. 
Ze is super blij,verder lopen we naar de klompen maker, daar staan klompen met hakken 
Vera is er helemaal weg van, Mark ziet overal treinen en ziet ook de boot varen 
waar we verleden week een tocht mee hebben gemaakt prachtig vind hij dat. 
 
De oude spelletjes vinden ze leuk maar daar zijn ze te groot voor . 
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(Vervolg Maandag 12 augustus.) 
Op naar het volgende punt ,daar gaan we eerst onze boterhammen opeten, 
 
We zitten lekker langs de dijk en de kraaien en eenden eten mee maar dan ook de  
 

 
 
hele families. We zij de hele dag zoet om alles te bekijken. 
 
Dan ook nog het binnen museum bekijken, dat was eerst een beetje saai 
 
maar dan kom je toch weer hele interessante dingen tegen. 
 
 Er zijn veel klederdrachten en boten te zien en ja hoor dan hebben we ons rondje 
 
museum wel gehad en gaan terug naar de aanlegsteiger om de boot terug te nemen  
naar de parkeerplaats, en dan terug naar de camping, het was een gezellige dag  
 
iedereen is het daar mee eens. 
 
S Avonds komt Joey nog even langs om te vragen hoe de dag geweest is, 
 
hij had vanmorgen geen zin om mee te gaan,maar morgen ga ik met Joey op stap, 
 
wij gaan naar het bakkerij museum daar mag je zelf ook bakken en dat is helemaal zijn  
 
ding ,hij kijkt er naar uit maar eerst naar bed. 
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Dinsdag 13 augustus. 
 
10 uur vertrekken we naar Medemblik,half uurtje rijden dan zijn we er. 
 
We stoppen recht voor het museum en als we naar binnen stappen ruikt het 
 
er heel ouderwets,de bakker is koekjes aan het bakken en de kinderen mogen meedoen 
 
Joey voelt zich er te groot voor om mee te doen maar eigenlijk wil hij het wel. 
 
We volgen het hele proces, dan maakt de bakker ook nog gevulde koeken, 
 
9minuten in de oven anders zijn ze niet lekker. 
 
Nou wij hebben de gevulde koeken geproefd en lekker dat ze waren! 
 
Dan kijken we bij het snoepjes maken met amandelen, als de bakker de amandelen 
 
toevoegt aan de suikersupstantie mogen we niet de lucht opsnuiven anders  
 
worden we zweverig,dus alle hoofden naar achteren,leuk, terwijl de snoepjes afkoelen 
 
van heet naar koud maakt de bakker ijs, ook dat is erg lekker smullen! 
 
Boven is ook nog veel te zien,er is ook een bakker bezig met chocolaadjes maken. 
 
Hij verteld dat chocolade niet kan bederven al eet je het 50 jaar later nog op. 
 
Als chocolade wit uitslaat is er lucht in blijven zitten en dan is het niet meer goed. 
 
Kunstenaars zijn het wat ze er allemaal van maken ,we zien zelfs schilderijen  
 
die van cacao poeder gemaakt zijn, al met al heel leuk en interessant . 
 
Joey krijgt de tip van de bakker mee om stage te gaan lopen,zo een heleboel ervaring  
 
op te doen en vooral in het brood bakken je verdienste te zoeken, 
 
dat loopt prima zegt hij ,Gouden Tip Joey. 
 
Onderweg terug veel regen jammer dat wordt niet naar de braderie vanavond. 
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Woensdag 14 augustus 
 
Vandaag is de familie van Vera een dagje naar huis ,oma is jarig. 
 
De familie van Mark krijgt visite van oma ,dus ga ik samen met Joey een  
 
plannetje maken, we willen graag en fietstocht maken ,dan blijkt dat de verhuur 
 
gesloten is . 
 
We zetten ons plan om in een wandeling langs het strand, het is heerlijk weer en we  
 
lopen anderhalf uur langs het strand dan ploffen we neer om iets te drinken 
 
en mijmeren even aan zee [we komen alle twee uit Den Haag] en stappen we op  
 
om naar de camping terug te gaan, een andere planning maar toch gezellig. 
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Donderdag 15 augustus. 
 
S,morgens staat boodschappen doen op het programma. 
 
Joey wil graag mee, we doen inkopen voor de BBQ, tas vol, voor iedereen vlees 
 
en voor Mark frikadellen, hij lust niets anders [dat zegt hij] 
 
s,avonds eet hij alles wat los en vast zit. 
 
Voor iedereen drinken[alle wensen] en dan mogen de vaders aande slag , 
 
fik maken ! 
 
Onderweg stoppen we nog even bij een boerderij waar ze fossielen hebben. 
 
Er zij hele mooie maar 1 van 110 000 euro is niet niks, hij was zo groot als een  
 
twee persoons bank, nou je moet er maar plaats voor hebben. 
 
Daarna doen we smiddags nog even spelletjes en dan echt actie. 
 
Alle hapjes en sausjes  staan klaar. 
 
Als er een goed vuur brand vallen we met 9 personen aan, Nicolet is er ook bij, 
 

 
gezellig, een toetje met aardbeien dan koffie of thee lekker kletsen en dan naar bed. 
 
Even nog vertellen dat Mark voor de verlichting heeft gezorgd ,goed gedaan hoor. 
 
 
 



Gezinsvakanties Schoorl 2013   

Vrijdag 16 augustus. 
 
Afspraak is .. hoe het weer ook is vandaag we gaan naar het strand op de fiets. 
 
Joey heeft gelukkig ook een fiets dus kunnen we op pad. 
 
Naar het Schoorlse strand 7 km mijn conditie is niet zo goed dus moet de club af  
 
en toe op mij wachten [sorry hoor ik ga trainen] maar dan zijn we er, veel wind  
 
maar droog met wolken ,toch 21 graden. 
 
De tentjes worden opgezet en dan de zee in ,de mannen hebben er zin in 
 
 de golven zijn hoog dus dolle pret, de dames volgen ook.  
 
Vera ligt onder een handdoek alles te bekijken en moet vaak lachen 
 
Om een uur of 3 stappen we op ,er moet tenslotte nog opgeruimd worden  
 
het is alweer de laatste dag.,s avonds krijgen Vera, Mark en  Joey hun vakantie diploma 
 
 en gaan we met z,n allen nog een ijsje eten en dan is het echt voorbij,, 
 
inpakken en morgen ochtend     naar huis  
 
De gezins vakanties zijn wat mij betreft erg gezellig verlopen ! 
 
                                                                                             
Els Huysing 
 

 


